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Van de voorzitter

Hallo tuinders,

Warmte, sproeien en verdrogen.

Sinds de vorige nieuwsbrief is het weer naar alle regen
eindelijk toch opgeknapt en hoe. Eerst verzopen we bijna,
de aardappels die ik er in had waren uiteindelijk verrot, en
nu willen ze niet groeien door de droogte.

Maar klagen doen we niet, het elke avond water geven is
een mooi uitje naar de tuin.

Het egaal maken en inzaaien van het hoofdpad is pas geleden uitgevoerd. Nu nog wachten op
het aangroeien van het gras, wat met de huidige droogte een uitdaging is. Daarom de herhaalde
oproep van de tuincommissie om het pad mee te nemen in je sproei activiteiten. Des te sneller
is het pad weer goed bruikbaar. Alvast bedanki!

De werkploegen starten zaterdag ook weer en daarmee wordt het aanzien van het complex ook
steeds weer wat netter. Ook het maaien van het graspad door de maaiploeg draagt daar aan bij.
Bedankt voor jullie inzet!

Voor de komende tijd wil het bestuur graag dat alle huisjes op de tuinen worden gekeurd door
de bouwcommissie. Daarom het dringende verzoek om het slot van het hek van je tuin te
verwijderen! Als we er niet bij kunnen zullen we het slot doorkippen.

Verder is mijn vrouw Miranda begonnen met het aanplanten van de groen singel aan de kleine
parkeerplaats. Ze heeft hiervoor al enkele planten gekregen van tuinders, dank daarvoor, maar
er is ruimte voor meer. Mocht je planten hebben die hier een mooi plekje verdienen, ze zijn van
harte welkom.

Het is de bedoeling om een afsluitrand voor deze strook te maken, helaas zijn de 15 trottoir
banden die daar op de betonplaat lagen door iemand weggehaald. Wil de gene die ze heeft
meegenomen svp weer terug brengen!!

Ik wens een ieder die vakantie heeft een hele fijne vakantie. Of anders spreek
ik je wellicht tijdens de zaterdag morgen koffie bij het clubhuis.

groet,
Rik Huisken.

Clubhuis geopend

De verhuizing

Begin maart werden we, tot onze grote vreugde, door de
tuinvereniging in de gelegenheid gesteld om een grotere
tuin te betrekken.

Dat betekende dus een verhuizing van rabarber, bessen,
bramen, frambozen etc. van de oude tuin naar de nieuwe.
Ook wilden we de kas (3x4m2) verhuizen, een klusje dat
de nodige voorbereiding en hulp nodig had. De kas is
gemaakt van stalen liggers, goten en staanders, al met al best wat kilo’s die verhuisd moesten
worden.

Eerst, samen met onze zoon, het glas uit de kas gehaald en naar de nieuwe tuin gebracht.
Vervolgens een constructie aangebracht zodat de kas met 8 personen opgetild kon worden en
ca 80m verplaatst.

Het was best spannend, zou het lukken om de kas in zijn geheel te verplaatsen?

Zaterdag 22 april om 10 uur stonden meer
dan 10 collega tuiniers klaar om te helpen.
Met vereende krachten werd de kas opgetild
(yoepie: het lukte!!) en binnen 5 minuten
stond hij op de nieuwe plek. Supersnel dus.

Wat is het toch fijn om zulke collega tuiniers
te hebben. ledereen (ook degenen die
mentale steun hebben gegeven) reuze
bedankt voor de hulp en hand- en
spandiensten. Zonder jullie hulp had het niet zo snel en adequaat gelukt te verhuizen.

Nogmaals bedankt voor de hulp.
Ineke & Tom Koch

Pomponderhoud nodig?

Een bijzondere zaterdagmorgen!

In de nieuwsbrief van maart 2023 zoekt Peter Hagen VELT
tuinders en andere belangstellenden voor deze manier van
tuinieren, om elkaars tuinen te bekijken en om ideeén uit te
wisselen. Peter krijgt meerdere positieve reacties.

Ik had mij ook aangemeld om in de nieuwsbrief hiervan verslag
te doen maar ook uit nieuwsgierigheid om wat meer te horen
over VELT tuinders. Peter gaf al aan: VELT is de Vereniging voor
ecologisch leven, koken en tuinieren. De vereniging is begonnen in Belgié en is nu ook actief in
Nederland. https://velt.nu/

Bleef voor mij de vraag wat is dan het verschil met biologisch tuinieren. De computer biedt
uitkomst! Bij biologisch tuinieren ligt de focus op milieu, mens en gezondheid maar ecologisch
gaat verder door rekening te houden met de gehele planeet, inclusief bodem, water en lucht.

Zaterdagmorgen 20 mei om 10 uur stonden wij met z’'n zessen (Monica, Gemma, Klaas, Irma,
Peter en ikzelf) klaar om onze tuinen te bezichtigen. Halverwege sloot nog een tuinder
(Jonathan) aan. Het was erg leuk om zoveel verschillende tuinen te zien.

We hebben tuinen gezien waar de balans tussen bomen,
struiken en gewassen als basis is genomen en zo verder
wordt uitgebouwd. In een paar tuinen lag het accent op het
verbouwen van biologische groente en fruit.

Het was leuk te zien dat in alle tuinen ook bloemen werden
gekweekt. Voor mij was het een eyeopener te zien dat
tuinieren op vele manieren kan: op bedden maar ook planten
door elkaar maar dan wel rekening houdend met ‘vriendjes’

die elkaar kunnen versterken.

Naast het verbouwen van gezond eten kan ook de beleving heel belangrijk zijn: het buiten bezig
zijn, genieten van vogeltjes en van de bloemen.

Als afsluiting hebben we samen koffie gedronken en een
groepsapp aangemaakt omdat we zo’n morgen voor herhaling
vatbaar vinden. Ook is het handig voor vragen en het
aanbieden van plantjes of zaden.

Mocht jij ook belangstelling hebben voor een meer
biologisch/ecologische manier van tuinieren en zou je ook
graag met anderen hierover van gedachten willen wisselen,
meld je dan alsnog aan op redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl want het is te veel om alles op
te schrijven : je moet het ervaren.

Peter, bedankt voor het leuke idee en Klaas voor de mooie foto’s.

Hannie Mager

Het gebeurt op de tuin!

We zijn allemaal weer druk aan het werk in de moestuin. Het is heerlijk om buiten te kunnen zijn
en ook is het fijn weer te kunnen zaaien en planten. Voor een aantal mensen is dit voldoende
maar voor sommigen zijn de contacten en het uitwisselen van ervaringen ook belangrijk.

Tijdens het eten van onze gehaktbal in de kantine op zaterdagmorgen vertelde Irma dat ze weer
gaat spinnen. Ze was Jet, een mede-tuinder, tegen gekomen en die had een spinnenwiel in de
hand. Tijdens een praatje vroeg zij of Irma het ook leuk zou vinden het spinnen weer op te
pakken. Irma had dat 45 jaar geleden ook gedaan en ze heeft het spinnenwiel nog steeds en
Irma vond dat een leuk idee. In de Nettenfabriek in Apeldoorn wilden ze een groepje beginnen
waar het spinnen centraal staat, de ontspanning van het spinnen. Daar komt ook nog andere
leuke activiteit bij: het kaarden van de wol. Dat is om de wol losser te maken voor het spinnen
en maakt het makkelijker om de wol te breien.

Andere activiteiteten die wat meer tijd kosten zijn verven en
vilten van wol. Inmiddels waren er meerdere dames met
moestuinen enthousiast geworden en gingen ook mee doen.
Wat heb je nodig om te kunnen spinnen? Natuurlijk wol! Dat
kun je wel aan Irma overlaten! Ze ontmoette, ook weer in de
moestuin, haar buurman, die bij het Gelders Landschap werkt.
Aan hem de vraag: weet jij misschien hoe ik aan wol kan
komen? Nadat zij van hem een telefoontje had gekregen, maakte zij contact met de
schaapherder in Heerde. Die had nog wel een paar vachten liggen die ze op kon halen. Maar
dan moest ze wel alle vachten meenemen. Kortom, hij wilde er vanaf! Het paste net allemaal in
de stationcar: een paar grote balen met vachten van het Veluws heideschaap. Dat was wel
super!

Maar wat doe je daar nou mee? Eerst maar eens uitzoeken wat het allemaal is. Elke vacht
wordt beoordeeld en de ergste poep eraf gehaald. De vuile wol met poep wordt apart gehouden;
dat was mooi voor de moestuin en in de compostbak. De rest in jute zakken gedaan en een
deel aan de spinsters uitgedeeld

Er blijken in de moestuin verschillende dames met een spinnenwiel te zijn en die het leuk vinden
om daarmee weer wat te gaan doen. Er zijn spinsters die met vuile wol spinnen, daar krijg je
lekkere zachte handen van. Maar er zijn er ook die de wol eerst wassen. De stukjes wol die
hierbij op de grond vielen, werden gauw opgepikt door de vogeltjes die het goed konden
gebruiken bij het bouwen van hun nestjes. Daarna ging ze de wol kaarden met een soort kam
die ook het vuil uit de vacht kamt.

Zo, nu is het tijd om te gaan spinnen. Irma doet dit met vuile wol. Als ze de wol wast dan doet ze
dat in de wasmachine met een wolwasmiddel op 30 graden want de lanoline die in de wol zit
mag er niet uit worden gewassen. Omdat nu meerdere dames-tuinders gaan spinnen, wil Irma
een keer met z'n allen op de tuin gaan spinnen. Over de volgende stap wordt al flink nagedacht:
verven met natuurlijke producten b.v. met fluitenkruid.

Irma vertelde dat in Diana’s moestuin ook een stukje staat over het gebruik van wol in de
moestuin. Er is al wol op de rol om te gebruiken bij het mulchen.

Natuurlijk is tuinieren het belangrijkste wanneer je een moestuin hebt maar ook een praatje of
het samen uitoefenen van je hobby kan een mooie toevoeging zijn.

Irma en alle andere dames: heel veel plezier en succes met jullie hobby!!

Hannie Mager
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